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Luisa Piccarreta
en het doen van de rondzangen

| Met Luisa volgen we Jezus in het voorgeborchte en zijn we aanwezig bij Zijn
. Verrijzenis en Hemelvaart. Samen met haar blijven we ons ‘ik hou van U’
De Dienares God's e . e er . .
Luisa Piccarreta plaatsen als antwoord op Zijn 'lk hou van je'. Vergeten wij dit niet te doen in
haam van allen die ooit leefden, nu leven en nog zullen leven.

VIERDE DEEL

De ziel volgt Jezus:

19. in Getsemane

20. bij Zijn Dood

21.  bij Zijn begrafenis

22. in het voorgeborchte
23. Dij de Verrijzenis

24. Dhij de Hemelvaart

TWEEENTWINTIGSTE UUR

4 De ziel is bij Jezus wanneer Hij triomfantelijk uit het voorgeborchte
| komt, en samen met de Koningin van Smarten en met alle zielen van
de rechtvaardigen vraagt zij om het Rijk van de Goddelijke Wil op
aarde.




Mijn Jezus, sta mij toe, voor U het voorgeborchte verlaat, dat Uw Wil zou
heersen op aarde zoals in de Hemel.

Mijn Jezus, U begeeft Zich op weg naar het graf, om de dood te
overwinnen en Uw Goddelijke Mensheid te laten verrijzen. Wat een plechtig
moment! Ik wil mijn ik hou van U” op het graf plaatsen, in de akt waarin U
verrijst in dat licht en die glorie die U omringt, om U de verrijzenis te vragen
van de Goddelijke Wil in de menselijke wil. Mogen wij allen verrijzen in U.
Wilt U me dan niet geven wat U bevat? Daarom bid ik U, om Uw
Verrijzenis, sla met Uw almachtig blazen de menselijke wil neer en laat de
Uwe weer glorierijk en triomfantelijk opstaan.

DRIEENTWINTIGSTE UUR

De ziel volgt Jezus in de Akt van de Verrijzenis en vraagt Hem de
menselijke wil neer te slaan en de Goddelijke Wil te doen verrijzen.

Mijn Jezus, vandaag, de dag van Uw dood, is de dag van Uw overwinning,
van Uw triomf. Wilt U me dan niet de triomf geven van Uw Goddelijke Wil
over de menselijke wil? Laat mij daarom, voor U het voorgeborchte verlaat,
Uw zoetste stem horen, die toegeeft dat Uw Wil zal heersen en domineren
op aarde zoals in de Hemel.

Jezus, mijn Overwinnaar, ik zie U uit het voorgeborchte komen met het hele
leger van rechtvaardige zielen.

De akten volgend die het Verheven Fiat in de Verlossing had gedaan,
bereikte ik het moment waarop mijn lieve Jezus Zich in de akt bevond van
het opstaan uit de dood. En ik zei: Mijn Jezus, mijn “ik hou van U” is U
gevolgd naar het voorgeborchte en heeft alle bewoners van die plaats
bekleed. Samen hebben we U gevraagd de komst van het Rijk van Uw
Hoogverheven Fiat op aarde te bespoedigen. Zo wil ik nu 0ok mijn “ik hou
van U” drukken op het graf van Uw Verrijzenis opdat, net als Uw Goddelijke
Wil Uw Allerheiligste Mensheid deed verrijzen tot vervulling van de
Verlossing en tot nieuw verbond dat Uw Rijk van Uw Wil op aarde herstelt,
Zo vraag ik U, bid ik U, smeek ik U op eenzelfde manier, met mijn
onophoudelijke “ik hou van U” dat U alle zielen in Uw Wil doet verrijzen,
opdat Uw Rijk gevestigd wordt te midden van de schepselen...” (deel 21 -
26.03.1927)




Ik vervolgde mijn rondzang in alles wat Onze Heer op aarde deed en ik
hield halt bij de akt van de Verrijzenis. Wat een triomf! Wat een glorie! De
Hemel wierp zich ter aarde om die zo grote glorie te kunnen aanschouwen.”
(deel 36 — 20.04.1938)

‘Mijn dochter, elke akt gedaan in Mijn Wil doet het Goddelijke Leven
herrijizen en brengt steeds meer de glorie van de Verrijzenis tot voltooiing.”
(deel 21 - 26.03.1927)

" VIERENTWINTIGSTE UUR
De ziel is aanwezig bij de Hemelvaart van Jezus en vraagt om voor

altijd haar geliefd refrein te mogen zingen: “Mag het Rijk van Uw
| Goddelijke Wil komen op aarde”.

Mijn verrezen Jezus, mijn “k hou van U” volgt U in alle akten die U als
Verrezene deed te midden van Uw leerlingen. Ik aanroep Hemel en aarde
U te vergezellen bij Uw opstijgen ten Hemel, wanneer U triomfantelijk de
poorten opent die vele eeuwen voor de arme mensheid waren gesloten. Ik
plaats mijn ‘ik hou van U” op deze eeuwige poorten en ik bid U om de
zegen die U al Uw discipelen gaf die aanwezig waren op het feest van Uw
Hemelvaart, om alle menselijke wil te zegenen, opdat ze alle het grote goed
leren kennen van het leven in Uw Wil. En om die liefde waarmee U de
poorten van de Hemel opende, vraag ik U, laat door diezelfde poorten Uw
Goddelijke Wil neerdalen om te heersen op aarde zoals Hij heerst in de
Hemel.

‘Mijn gezegende dochter, er is geen enkel stukje van Mijn Leven dat niet
symbool staat voor het Rijk van Mijn Goddelijke Wil. Op die dag van Mijn
Hemelvaart voelde |k Mij zegevierend en triomfantelijk, Mijn pijnen waren
voorbij, of beter, Ik liet de pijnen die Ik had geleden achter als hulp, kracht
en Steun bij Mijn kinderen die lk op aarde achterliet. Zo vertrok en bleef Ik
tegelijkertijd. Ik bleef in hun harten om door hen geliefd te worden, nadat
Mijn Allerheiligste Mensheid opsteeg ten Hemel...” (deel 34 — 20.05.1936)

% Deze & nieuwsbrieven 'LUISA EN HET DOEN VAN DE RONDZANGEN' vormen
-;_:;:;j dus samen de tekst die Luisa zelf schreef. Vertrekkend vanuit deze basistekst
% | werden onze 3 FIAT-boeken samengesteld "VAN GOD HOUDEN IN ZIIN
GODDELIJKE WIL": het FIAT van de SCHEPPING, het FIAT van de VERLOSSING,
" het Fiat van de HEILIGING. Er wordt momenteel gewerkt aan de heruitgave van
deze 3 boeken die in een nieuw kleedje zullen verschijnen.




