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Luisa Piccarreta
en het doen van de rondzangen

. Met Luisa komen we bij Jezus' Passie. Hij wil dat allen beseffen dat enkel Zijn
leven en lijden de macht heeft om alle zwakheid en kwaad te overwinnen. Maar

De Dienares Gods velen verachten en negeren dit en de mensheid lijkt ongeneeslijk ziek te zijn.
Luisa Piccarreta

VIERDE DEEL

De ziel volgt Jezus:

19. in Getsemane

20. bij Zijn Dood

21. bij Zijn begrafenis
22. in het voorgeborchte
23. Dij de Verrijzenis

24. Dij de Hemelvaart

NEGENTIENDE UUR

De ziel volgt Jezus stap voor stap in Getsemane en staat Hem bij
tiidens de drie uur van doodsangst in de Hof.

- A %+ Mijn Jezus, ik wil U opbeuren door mijn ‘tk hou van U, ik aanbid U, ik zegen
=& U’ te laten stromen in elke druppel van Uw Bloed.

Mijn bedroefde Jezus, U gaat binnen in de zee van Uw Lijden. Uw stappen

leiden naar de Hof van Olijven. Ik zie dat U zich plat ter aarde werpt en bidt.




Maar terwijl U bidt, hijgt, zucht, doodsangsten doorstaat en bloed zweet ziet
U alles voor U, alle leed en alle zonden. Elk ervan heeft de afdruk van het
dodelijke wapen van de menselijke wil die een God bestrijdt. Ach, ja, de
menselijke wil die met zijn wapens de Goddelijke Wil in doodsangst brengt,
hij deed dit al eeuwen en doet het nog steeds. Mijn wegkwijnende Jezus,
mijn arme hart kan het niet verdragen U zo op de grond te zien liggen,
badend in Uw eigen Bloed, en juist daarom vraag ik U om het Rijk van Uw
Goddelijke Wil op aarde. Geef me dus, voor U deze hof verlaat, Uw Woord,
stel deze kleine dochter van U tevreden en zeg me dat de triomf van Uw
Goddelijke Wil zal komen.

“‘Die doodsstrijd van Mijn Wil is zo pijnlijk dat Mijn Mensheid die wou lijden
in de Tuin van Getsemane ertoe kwam hulp te zoeken bij Mijn Apostelen,
maar lk kreeg er geen. Mijn pijn was zo hevig dat Ik Bloed zweette en Me
voelde bezwijken onder het enorme gewicht van die zo lange en
verschrikkelijke doodsstrijd van Mijn Goddelijke Wil. Ik riep Mijin Hemelse
Vader opdat Hij Mij zou helpen en Ik zei: “Vader, indien mogelijk, laat deze
beker aan Mij voorbijgaan”. Voor al het andere leed van Mijn Passie, hoe
wreed het ook was, heb Ik nooit gezegd: “Indien mogelijk, laat deze pijn aan
Mij voorbijgaan’, integendeel, op het Kruis riep Ik: “lk heb dorst”, “lk dorst
naar lijden...”. (deel 20 — 19.11.1926)

TWINTIGSTE UUR

De ziel volgt Jezus in het Lijden van Zijn Passie tot op Calvarie en Zijn
Dood aan het Kruis, en ze bidt om de triomf van de Goddelijke Wil.

Jezus, mag mijn ‘i hou van U” Uw hevige pijnen bezegelen tot aan Uw
laatste adem?

Mijn Jezus, mijn hart kan het niet verdragen, ik zou U met mijn ik hou van
—T U, ik aanbid U, ik zegen U, ik dank U” willen redden en ik vraag U naar Uw
Fiat, heersend op aarde. Dit is het enige middel om Uw Lijden te
beéindigen, anders zal het nooit ophouden, en ik zal de bestendige pijn
voelen U te zien lijden.

Het hart houdt geen stand bij het zien hoe U het Kruis wordt aangeboden.
U omhelst het en neemt het op Uw schouders. O, hoe graag zou ik heel
het Kruis willen bekleden met mijn “tk hou van U, ik aanbid U, ik zegen U’
en ik vraag U, krachtens Uw Kruis, dat al de pijn die Uw liefde naar de
schepselen zendt, de kracht van Uw Fiat mag dragen.




O, hoe zou ik het in elke pijn die U lijdt, in elke druppel van Uw Bloed, willen
uitroepen: “mag Uw Fiat komen®, en in elke val, in elke ruk aan Uw
bebloede haren, in elke duw die je krijgt: ik hou van U, mag het Rijk van
Uw Willen komen”.

Gekruisigde Jezus, ik vraag U dat U ons genade geeft om de
verscheurende pijn die U heeft doorstaan op het Kruis. Laat ons branden
van dorst om te mogen leven in Uw Goddelijke Wil. Mag bij het ondergaan
van Uw voltooiing in onze wil, onze wil verteerd zijn in de Uwe. Laat met Uw
Dood onze wil afsterven, opdat Uw Fiat herleeft in alle harten. Mag het
triomferen en zich in het hele menselijke ras zegevierend uitbreiden, en op
aarde heersen zoals in de Hemel.

“O Jezus, ik verenig mij met U en klem mij vast aan Uw Kruis, ik neem alle
druppels van Uw bloed en stort ze in mijn hart.

Wanneer ik Uw Gerechtigheid geirriteerd zie tegen de zondaars, wil ik U
dat Bloed laten zien om U te bedaren. Wanneer ik de bekering wil van
Zielen halsstarrig in de zonde, wil ik U dat Bloed laten zien waardoor U mijn
gebed niet zal verwerpen, omdat ik er het bewijs van in mijn handen houd.
En nu, mijn Goede Gekruisigde, in naam van alle generaties uit het
verleden, het heden en de toekomst, en samen met Uw Mama en met alle
engelen buig ik voor U neer en zeq ik: wij aanbidden U, o Christus en we
zegenen U, omdat U met Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost”. (Uit “de
Uren van de Passie van Onze Heer Jezus Christus ")

EENENTWINTIGSTE UUR

5 begraven, ze daalt dan af in het voorgeborchte en vraagt met al deze
\| zielen het Rijk van de Goddelijke Wil.

Y Mijn Liefde, U bent nu dood. O, hoe zou ik samen met U willen sterven,

= \ maar dit is mij niet toegestaan. Fiat! Fiat!...

{ Ik wil U in mijn armen ontvangen om Uw Allerheiligste Mensheid in mijn ik
hou van U”in te sluiten, opdat U in alles wat U ziet, mijn “ik hou van U” zou
zien, mijn ‘i hou van U” zou horen, mijn “ik hou van U” zou aanraken.




Mijn dode Jezus, terwijl ik Uw Mensheid in mijn “ik hou van U, ik aanbid U,

ik zegen U, ik dank U” insloot, als vormde ik met mijn ik hou van U” een

graf, vraag ik U de menselijke wil te begraven opdat hij niet meer tot leven

komt. Samen met mijn en Uw smartvolle Mama vergezel ik U met mijn “ik
hou van U”in het voorgeborchte .

| Mijn Liefde, hoort U niet de vele stemmen die U lief zijn? En de Koningin
Sl van Smarten die U smeekt? En ik, samen met Haar, zeg U: kom, laat het
=== Rijk van Uw Wil komen op aarde, maak dat allen Uw Aanbiddelike Wil
” leren kennen.

Jezus is begraven. Een steen sluit Hem in en belemmert Maria haar Zoon
nog langer te zien. En wij, verbergen wij ons voor de blikken van de
schepselen? Raakt het ons niet wanneer alle anderen ons vergeten?
Zoeken wij, in de totale verlatenheid van Jezus, alles te overwinnen met
een heilige onverschilligheid die ons voortdurend bij Hem brengt ? Vormen
wij met onze standvastigheid een zachte keten die Hem naar ons trekt? Is
onze blik begraven in de blik van Jezus waardoor we naar niets anders
kijken dan naar wat Jezus wil? Is onze stem begraven in de stem van
Jezus, zodat wanneer zij wil spreken ze enkel de taal spreekt van Jezus?
Zijn onze stappen begraven in de Zijne, zodat als we lopen niet onze
voetafdrukken achterblijven, maar die van Jezus? En is ons hart begraven
in dat van Hem, om te kunnen liefhebben en verlangen zoals Zijn Hart dat
doet?

Mijn Mama, wanneer Jezus Zich voor mij verbergt voor het heil van mijn
ziel, geef mij dan de genade die U ontving toen U van Hem werd beroofd.
Zo zal ik Jezus alle glorie kunnen geven die U Hem gaf wanneer Hij in het
graf werd neergelegd. (Uit “De Uren van de Passie van Onze Heer Jezus
Christus” — overweging 24ste Uur).




