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Luisa Piccarreta
eh het doen van de rondzangen

s, ™ Het ‘ik hou van U’ van Luisa gaat verder... Gaan ook wij verder met
onze rondzangeh - in haam van allen. God verwacht al eeuwen het

CEPELE S beantwoorden van Zijn ‘lk hou van je'. ..
Luisa Piccarreta

TWEEDE DEEL

De ziel volgt de Goddelijke Wil:
7. in de Ontvangenis van de Heilige Maaagd Maria
8. met haar Mama vraagt zij om het Rijk
9. in de Menswording van het Woord
10. in de besnijdenis
11. in de vlucht naar Egypte
12. met Jezus en Maria vraagt zij de komst van het Rijk

Tiende Uur

De ziel volgt het Kindje Jezus in de armen van Zijn Hemelse Mama, in
de pijn van de besnijdenis en sluit in die pijnlijke wonde de gehele
menselijke wil in.

Mijn bekoorlijke Kindje, mijn “ik hou van U” volgt U in de wrede snede van
de besnijdenis. Met mijn “k hou van U” wil ik het eerste bloed dat U
vergoot verlichten. In elke druppel wil ik mijn “ik hou van U” bevestigen.




RS i

In de tranen die U stortte van de pijn, en in deze van de Soevereine
Koningin en Sint-Jozef toen zij U zagen lijden.

Dat bloed, deze smart, die tranen vragen U om de triomf van Uw Rijk. Mijn
lieve kleine Jezus, ik wil U aan mijn hart drukken om de pijn die U lijdt te

8 | verzachten. In deze wonde wil ik de hele menselijke wil van de schepselen

insluiten. Zo zal hij geen leven meer hebben en zal vanuit deze wonde Uw
Goddelijke Wil komen om in hun midden te heersen.

“Ik dacht bij mezelf: 'Wanneer ik rondga in de Verheven Wil en zijn akten
volg in de Schepping en de Verlossing, lijkt het alsof alle dingen praten, alle
hebben ze iets te zeggen over die bewonderenswaardige Wil. Wanneer ik
echter met iets anders bezig ben, zwijgen alle dingen en lijkt het alsof ze
niets hebben te zeggen.' Maar terwijl ik dat dacht drong de zon binnen in
mijn kamertje en wierp zijn licht op mijn bed. Ik voelde me bekleed met zijn
licht en warmte en tegelijkertijd kwam er een licht vanuit mijn innerlijk. En
als dit in het licht van de zon dook, kusten beide mekaar. Ik was verrast en
mijn lieve Jezus zei: “Mijn dochter, hoe mooi is het Mijn Goddelijke Wil op
twee plaatsen tegelijk te zien: in jou en in de zon. Wanneer Hij in de ziel
verblijft en een aangename ontmoeting heeft met Zijn werken, viert Hij
feest. En als Hij zich onderdompelt in Zijn akten die Hij uitoefent in het
geschapene, kussen zij elkaar...” (deel 21 - 26.3.1927)

ELFDE UUR

De ziel volgt het Kindje Jezus dat naar Egypte viucht, ze roept de
gehele Schepping Het te begeleiden en vraagt met allen om het Rijk
van de Goddelijke Wil.

Mijn lieflijk Kindje, terwijl U vlucht, wil ik U mijn “lk hou van U” laten horen
met mijn refrein: ik wil Uw FIAT, het Rijk van  Uw Wil

Terwijl U vlucht, mijn Liefde, voel ik mijn hart verscheurd bij het U zien
huilen en bitter snikken, bij het zien dat U wordt gezocht, niet om U
onderdak te bieden maar om U te doden. En ik wil Uw huilen tot bedaren
brengen met mijn liefde.

Dag en nacht op de vlucht, bent U altijd blootgesteld aan de open lucht.
Het is dus maar juist dat ik voor U zorg en al het geschapene oproep om
hun Schepper op te vrolijken. Daarom roep ik al het zonlicht dat, Uw mooi
gezicht verlichtend, zegt: ik hou van U. Ik roep alle vogels in de lucht, opdat
ze met hun gezang en gekweel voor U slaapliedjes van liefde vormen.




Kortom, ik wil U naar Egypte brengen, vergezeld door de triomf van mijn
liefde en ik vraag U het Rijk van Uw Wil als refrein.

| “‘Mijn dochter, herhaal dit altijd indien je Mij gelukkig wil maken, en bedaar
Mijn kindergehuil.” (deel 25 — 25.12.1928)

| TWAALFDE UUR

| De ziel met Jezus in Egypte: ze biedt haar hart aan als onderdak en
vraagt samen met de Koningin van de Hemel het Rijk van de
Goddelijke Wil.

Mijn Jezus, ik volg Uw gehuil en ik bied U mijn hart aan als onderdak voor
Uw Eeuwig Fiat.

Mijn lieve Kindje Jezus, terwijl ik U volg, bent U aangekomen in Egypte. Ik
zie dat smart, tranen, vergetelheid, het verlaten zijn door allen U overal
vergezellen, zodat U gedwongen bent om binnen te gaan in een klein krot
in slechte staat, waarin U blootgesteld wordt aan wind en regen. Niemand
op de wereld biedt U een klein onderdak. O, hoe snikt U, mijn tederste
Kindje, bij het zien dat Uw kleine Mensheid hetzelfde lot ondergaat als Uw
aanbiddelijke Wil, wie niemand uit vrije wil de verblijfplaats van zijn ziel
aanbiedt om Hem er te laten heersen en domineren. Hoewel Hij in hun
midden verblijft is Hij als een zwerver.

Mijn geliefde Kindje, centrum van mijn leven, terwijl U in dit krot verblijft, wil
ik al Uw akten volgen en deze van de Hemelse Koningin en terwijl zij U
wiegt, wil ik U ook wiegen en U doen inslapen met het wiegelied van mijn
‘ik hou van U, ik hou van U’”. Terwijl Zij de kleertjes maakt om U in te
wikkelen wil ik, in de draad die door haar moederlijke v ingers loopt , mijn
‘ik hou van U, ik zegen U, ik dank U, ik aanbid U” laten lopen. Zo zal U,
wanneer onze Goddelijke Mama U aankleedt, voelen dat Uw kleertjes
geweven zijn samen met mijn ‘ik hou van U”, dat Uw Fiat vraagt.

o il ‘.. O! Heilig Willen, hoe beminnelijk en machtig bent U! Met Uw
¥+ B beminnelijkheid trekt U me aan, verrukt U mij, betovert U mij. En ik,
| betoverd, weet niet hoe me niet vast te houden aan U en met Uw kracht
houdt U stevig mijn kleinheid vast. U stort Zich in stromen uit, zodanig dat ik
de weg verloor om uit Uw oneindig licht te ontsnappen. Maar gelukkig
verlies! O aanbiddelijk Fiat, maak dat allen de weg verliezen, zodat ze geen
andere weg meer kennen dan deze die naar Uw Goddelijke Wil leidt...”
(deel 28 — 9.03.1930)




