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Luisa Piccarreta
en het doen van de rondzangen

""" En Luisa gaat verder. Na haar rondzangen voor de Schepping begint
ze aan deze van de Verlossing.

De Dienares Gods
Luisa Piccarreta

TWEEDE DEEL

De ziel volgt de Goddelijke Wil

7. inde Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
8. met haar Mama vraagt zij om het Rijk

9. inde Menswording van het Woord

10. in de besnijdenis

11. inde vlucht naar Egypte

12.  met Jezus en Maria vraagt zij de komst van het Rijk

ZEVENDE UUR

De ziel duikt in de zeeén van Licht, van Heiligheid en is aanwezig bij
de Ontvangenis van de Hemelse Mama. Samen met Haar bidt zij
opdat het Rijk van de Goddelijke Wil op aarde komt.

lk zie U, drie Goddelijke Personen, die dankzij het scheppende Woord het
leven geven aan de kleine Koningin en Haar zuiver en zonder viek
scheppen.




Mijn Liefde, ik zie dat U de mantel van rechtvaardigheid n eerlegt. U
neemt zich alle Drie, de Goddelijke Personen, een houding aan voor een
nieuw feest. Misschien nog meer dan bij de Schepping van de mens,
 brengt U vanuit U, zeeén van kracht, wijsheid, liefde en onbeschrijflijke
| schoonheid.. En bij het samenvoegen van deze zeeén, roept U vanuit hun
- diepte en door Uw scheppend Woord, de kleine Koningin tot leven. U
| maakt haar zuiver, onbevlekt en zo mooi en bevallig dat ze Hem die Haar
_schiep in vervoering brengt. Bij de Ontvangenis van deze Onbevlekte
Koningin, beginnen de feesten tussen Hemel en aarde. De gehele
Schepping verheugt zich, knielt neer en viert Haar als haar Koningin.

In Haar hoor ik Haar voortdurende refrein: “Mag het Rijk van de Verlossing
komen, mag het Woord op aarde komen, mag er vrede komen tussen
Schepper en schepsel."

‘Ik deed mijn rondzang in de akten van de Goddelijke Wil. Bjj de
Ontvangenis van de Heilige Maagd hield ik halt om de Godheid de kracht
en liefde aan te bieden die de Goddelijke Personen hadden  bij het
voortbrengen van deze Hemelse Vrouw, om de komst van het Rijk op aarde
te verkrijgen...” (deel 35 - 25.10.1937)

ACHTSTE UUR

De ziel blijft met de Soevereine Mama er bij de Hemelse Vader op
aandringen het Rijk van de Goddelijke Wil af te smeken zoals het
gebeurde voor het Rijk van de Verlossing.

Heilige Moeder, reik Uw kleine dochter de hand en help mij de zee van Uw
Liefde te doorkruisen, opdat ik mijn onophoudelijke ‘ik hou van U” in Uw
zee van liefde kan plaatsen. Zo zal ik er mijn kleine zee kunnen in vormen

Fiat om met de zee van Liefde van de Moeder en haar dochter het Rijk van het
olurttas Tua Hoogverheven Fiat te vragen.

Mijn Mama, wil U niet Uw kleine dochter tevreden stellen door samen met
~ mij te zeggen: FIAT Voluntas Tua (Uw Wil Geschiede) op aarde zoals in
. de Hemel, om één enkele liefde, één enkele wil, één enkele akt en één
; | enkele stem te hebben ?

| “Soevereine Koningin, ik kom mijn kleine liefde verbergen in de grote zee

- |van Uw Liefde, ik verberg mijn aanbidding, mijn dankzeggingen,
| smeekbeden, verzuchtingen, tranen en pijnen in de zee van Uw tranen,
N opdat ik net als U, Soevereine Hoogheid, de | angverwachte Verlosser kan
smeken om het Rijk van het A llerhoogste Fiat." (deel 20 - 2.11.1926)




NEGENDE UUR

; i De ziel volgt de Goddelijke Wil in de Menswording van het Woord en
| houdt de kleine Gevangene Jezus gezelschap in de Schoot van Zijn
~ Mama en beschouwt Zijn Geboorte.

B | Mijn Hoogverheven Mama, in hetzelfde Goddelike Fiat volg ik de
# Menswording van het Woord in Uw Moederschoot, om in verering op alle
akten die ik deed in het Woord, mijn bestendig “lk hou van U” te plaatsen
en mijn kleine leed in Uw Schoot te brengen. Zo kan ik, terwijl Hij in U
wordt ontvangen, Hem van mijn akten voorzien opdat Hij ze samen met de
Uwe ontvangt. Op die manier kan ik Hem, om die grote Liefde die Hij had
bij het neerdalen wuit de Hemel en het zich opsluiten in de kleine
gevangenis van Uw Schoot, vragen naar het Rijk van de Goddelijke Wil.
Mijn Jezus, ik wil mijn kus, mijn ‘ik hou van U” plaatsen op Uw tedere
ledematen, zonder beweging. Om deze pijnen van U wil ik U vragen, dat
Uw Goddelijke Wil Zich beweegt in de schepselen om met Zijn Licht de
nacht van de menselijke wil op de vlucht te jagen en in hen de eeuwige
dag van Uw Fiat te vormen.

Mijn teder klein Kindje, als U de Moederschoot verlaat wil ik dat U al Uw
werken als een geordend leger vindt rondom U. Dit kleine meisje doet ze
zeggen: ‘ik hou van U, ik hou van U, ik hou van U, ik zegen U, ik dank U, ik
ik aanbid U”. Met dit alles wil ik mijn “lk hou van U” en mijn eerste kus
drukken op die kleine ftrillende lippen. Wanneer U uit de Moederschoot
kwam, zocht U bevend toevlucht in de armen van de Hemelse Mama en
Zij drukte U aan haar borst, kuste U en gaf U haar melk. Zij verwarmde U
en bedaarde Uw tranen. Jezus, ik wil mij, als het kleine meisje dat ik ben,
ook in de armen van Uw Mama plaatsen. Op haar kus wil ik de mijne
drukken, om die in Uw melk te laten stromen. Zo zal ik, als de lieve Mama
U voedt met haar melk, U voeden met mijn liefde. Al wat Zij voor U doet,
wil ook ik voor U doen.

‘Ik deed mijn rondzang in de Schepping en Verlossing en mijn klein
verstand stopte wanneer mijn kleine, bekoorlijke Kindje uit de
Moederschoot kwam en zich bij deze akt in de armen wierp van de
Hemelse Mama, de nood voelend Zijn eerste liefdesuiting te geven...”
(deel 27 — 28.09.1929)

“‘Mijn dochter, bij Mijn Menswording, wanneer Ik vanuit de Hemel op aarde
neerdaalde, was het eerste doel het Rijk van Mijn Goddelijke Wil. Het is in
dit Rijk, dus in Mijn Onbevlekte Moeder die hem bezat, dat Ik Mijn eerste
stappen zette. Mijn eerste verblijfplaats was haar zuivere Schoot, waarin
Mijn Fiat de absolute heerschappij had en zijn Rijk integer en mooi was.
En in dat Rijk van Mijn Willen begon en vormde Ik Mijn leven op aarde...”
(deel 26 — 16.05.1929)




