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Luisa Piccarreta
eh het doen van de rondzangen

; In ons eerste boek 'VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL'

co P EEES S met de Rondzang van de Schepping vind je (en zal je vinden - na
Luisa Piccarreta

heruitgave van dit boek) hoe Luisa zelf haar rondzangen deed.

In deze en nog zeven volgende GW-nieuwsbrieven worden je haar
aanvankelijk opgetekende teksten hieromtrent te lezen aangeboden.
Een hulp om van daaruit zelf nog uitgebreider God te loven, te
danken, te prijzen en te zegeheh - in haam van allen.

Dit alles komt God immers al eeuwenlang toe maar wordt Hem ook al
zo lang ontnomen. (Luisa biedt het ons aan in 4 x 6 hoofdstukjes die
we verspreid over & nieuwsbrieven zullen doorgeven. Uiteraard staat
dit dus eveneens allemaal in FIAT [).

EERSTE DEEL

De ziel volgt de Goddelijke Wil:

in de val van Adam
ze volgt de personages van het Oude Testament

1. inde Hemel en in de zon
2. inde zee en in de wind
3. overde gehele aarde

4. inEden

5.

6.




EERSTE UUR

De ziel volgt de Goddelijke Wil in al Zijn akten om Hem gezelschap te
houden en Zijn Goddelijk leven te ontvangen. Ze volgt Hem in de
Schepping van de Hemel en van de zon.

Mijn Jezus, ik kom in de Hemel om de Goddelike standvastigheid te
roemen. Ik ga rond en kom bij de zon om allen zijn kus van Licht en Liefde
te geven.

8 O, hoe mooi is het te zien dat Uw Hoogverheven Majesteit een Fiat
uitspreekt en de blauwe hemel omspant met miljarden sterren die schitteren
@ van licht, een ander uitspreekt en de zon schept, en nog een ander zegt en
daarmee de wind, de lucht, de zee en alle elementen samen schept, met zo
een orde en harmonie dat men verrukt is.

Mijn Jezus, mijn Goed, o, hoe verlang ik in mij alle liefde te ontvangen die
Uw Goddelijk Fiat had bij het scheppen van de Hemel bezaaid met sterren.
Zo zal ook ik zoveel liefde hebben als Hij had bij het scheppen ervan, om
mijn Hemel voor het Fiat met liefde te kunnen omspannen. En alle sterren
bekledend met mijn liefde, wil ik mijn stem geven aan de hemel en aan alle
sterren, opdat zij allemaal samen met mij zeggen: ik hou van U, mag Uw
Rijk spoedig op aarde komen, tot eeuwige glorie van Uw Goddelijke Wil. Ik
kom in de Hemel, ik beweeg me langs alle sterren om de Goddelijke
standvastigheid, zijn onwrikbare Zijn, te aanbidden en te bezingen. Dit
opdat de schepselen standvastig zouden worden in het goede en zij zich
voorbereiden om het Rijk van Uw Wil te ontvangen.

Mijn Liefde, ik zet mijn rondzang verder en kom in de zon, in de akt waarbij
Uw Fiat uit de schoot van de Godheid veel licht liet vrikomen. Zo werd
deze globe gevormd van licht die de hele aarde met al zijn bewoners moest
omhelzen, om allen zijn kus van licht en liefde te geven, waarmee hij alles
mooier moest maken, laten groeien en kleur krijgen, verrijken en parelen
met zijn licht.

Voelt U niet, mijn Liefde, hoe Uw Wil de sluiers van het licht zou willen
opentrekken, om af te dalen en te heersen te midden van alle schepselen?
En ik, op de vleugels van het licht van de zon, ik bid U, ik dring erop aan dat
het Rijk van Uw Fiat komt en ik smeek U, in het centrum van deze zon, dat
Uw licht neerdaalt in de harten van de schepselen en er zijn eigen Zon
vormt. Laat Uw Liefde neerdalen en alles wegbranden wat niet tot Uw Wil
behoort.




Deze zon is Uw Goddelijke woordvoerder. Ach! Zorg ervoor, mijn Liefde,
- dat wanneer zijn licht de schepselen raakt, dit aan allen het Rijk van Uw
Fiat en zijn heiligheid openbaart..

“‘Mijn dochter, kom binnen in Mij, in Mijn Godheid en doorloop Mijn Eeuwige
Wil. Je zult er de scheppende kracht vinden als in de akt van het tot stand
brengen van het Universum. In al wat Ik schiep, plaatste lk een relatie, een
kanaal van dankbetuiging, een speciale liefde tussen de hoogverheven
Majesteit en het schepsel...” (deel 12 — 20.02.1919)

“... uiterst tevreden daalde Ik af uit de Hemel, bezaaid met sterren, wetende
dat deze sterren vele en gevarieerde relaties moesten zijn, ontelbare
dankbetuigingen en liefdesstromen die tussen Mijn Mensheid en het
Opperwezen moesten vioeien.

. met een scheppend woord schiep Ik de zon, als voortdurende
woordvoerder van de Allerhoogste, die Ik van licht en warmte voorzag en
tussen hemel en aarde plaatste om alles te ondersteunen, vruchtbaar te
maken en te verlichten...” (deel 12 - 20.02.1919)

TWEEDE UUR
De ziel volgt de Goddelijke Wil in de schepping van zee en wind.

- Mijn Jezus, het geruis van de zee, het heen en weer schieten van de
vissen, de onstuimige golven samen met de verkoelende frisheid van de
- | wind, vragen U om het Rijk van Uw Fiat.

Daarom kom ik in het ruisen van deze zee Uw onophoudelik bewegen
bezingen en liefhebben, in zijn hoge golven Uw kracht en rechtvaardigheid,
in de kristalheldere wateren Uw zuiverheid die geen smet kent, in de zee al
Uw genade, Uw oneindigheid die alles omvat en verbergt. |k bid U, opdat U
— de mens die verborgen leeft en verwikkeld is in Uw Heilige Wi,

. rechtvaardig, sterk en zuiver maakt, opdat hij in Uw zelfde beweging
meegaat waaruit hij voortkwam.

Jezus, mijn Leven, ik ga rond in de wind om er het Rijk van Uw Wil in lief te
hebben, lof te brengen, te bezingen en te zegenen, zijn verkoelende
frisheid, geweld en onstuimigheid die alles neerslaat, optilt en ergens
anders plaatst.




| Hoeveel mooie Goddelijke eigenschappen verbergen de sluiers van de
% | wind. Daarom bid ik U, dat met de heerschappij van Uw Verheven Willen,
~ | Uw Rijk te midden van alle schepselen komt om er te heersen op een

| manier waaraan niemand kan weerstaan.

| “.. Mijn dochter, dalen we af naar het laagste gedeelte van de aarde,
verplaatsen we ons naar de zee waar een massa kristalhelder water is
bijeengebracht , symbool van de Goddelijke zuiverheid. Dit water is altijd in
beweging, het stopt nooit, het heeft geen stem en toch fluistert het: ... wees
zuiver als dit kristalhelder water. En indien je zuiver wil zijn, ga dan altijd
richting Hemel, anders zal je vervuild geraken, net als dit zo zuivere water
vervuild zou raken indien het niet altijd in beweging was...” (deel 20 -
1.11.1926).

DERDE UUR

De ziel volgt de Goddelijke Wil en zich bewegend over de gehele aarde
bewondert ze al het geschapene: de lucht, het gras, de bergen,... en
vraagt om het Rijk van het Fiat.

Mijn Jezus, ik wil mijn ‘k hou van U” zegenen, verheerlijken en
bekrachtigen in de orde van de gehele Schepping, om allen de orde en de
harmonie van het Rijk van Uw Goddelijke Wil te brengen.

lk wil mij over de gehele aarde bewegen om mijn “ik hou van U” te drukken
op elk grassprietje, op de planten, op de hoogste bergtoppen en in de
diepste afgronden, om U overal te vragen om het Rijk van Uw Fiat.

Daarom ga ik nog verder rond, mijn ‘“ik hou van U” drukkend op het

— vogeltje dat zingt, kwinkeliert en kweelt om samen met zijn gezang het Fiat

van Uw Rijk te vragen. |k druk mijn ‘i hou van U” op het lammetje dat
blaat, om in zijn geblaat Uw Rijk te vragen, op de tortelduif die koert om
samen te koeren en, U liefhebbend, naar Uw Fiat te vragen. Er is geen
enkel zijn dat ik niet verlang te bekleden om mijn refrein te herhalen: Fiat!
Fiat!

‘Mijn dochter, kom je rondzang maken in Mijn Wil... Je zult zien, Mijn Wil is
één maar stroomt doorheen al het geschapene alsof Hij verdeeld is zonder
verdeeld te zijn. Kijk naar de sterren, de blauwe hemel, de zon, de maan,
de planten, de bloemen, de vruchten, de velden, de aarde, de zee, alles en
allen: in alle dingen is er een akt van Mijn Wil...” (deel 17 — 21.05.1925)




