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Luisa Piccarreta
eh het doen van rondzangen

_ Ditis geen vreemd gegeven. We zijn er al zo lang mee vertrouwd.

parcdagia s Dit thema werd hier tijdens de vele conferentiedagen, en ook de
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meerdere retraites die we al bijwoonden, zeer vaak aangesneden en
zelfs heel concreet gemaakt.

En er zijn de drie FIAT-boeken (die worden herdrukt):
'VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL' met

- de Rondzang van de Schepping

- de Rondzang van de Verlossing

- de Rondzang van de Heiliging
waarbij we onophoudelijk - in haam van allen - God loven, prijzen,
danken en zegehen. Ons 'ik hou van U’ moet blijvend klinken als het
antwoord op Gods ‘lk hou van je'. Vader, Zoon en Heilige Geest laten
ons dit horen in al Hun werken: het FIAT van de Schepping van de

Vader, het FIAT van de Verlossing van de Zoon, het FIAT van de

ik e Heilii - _ .
v @ eiliging van de Heilige Geest - werken van elkaar te onderscheiden

maar niet te scheiden.

Brengen wij onze dagen dus door met dit steeds weerkerend refrein
en beginnen we vanochtend, en alle andere dagen, met wat Luisa ons
aanleerde (in volgende nieuwsbrieven volgt nog veel meer):




GEBED bij het ontwaken

Zoals onze ogen zich openen voor het daglicht, zo laten we ons hele
zijn opstaan in het Licht van de Wil van God en we beginnen onze
rondzang.

De eerste akt moet een akt van liefde zijn in de Goddelijke Wil.
Maken we dat deze akt zich verspreidt in het verstand van alle
schepselen, in alle blikken, de woorden, de stappen, de beweging,
de hartslagen, in elke ademhaling.

Verbinden wij daarna onze akten met deze van Adam, gedaan in de
Helllge W|I van God, en met de akten die de schepselen zullen doen

B zal worden gedaan.

Verheffen wij ons dan een beetje hoger in de Schepping. Uit Liefde
voor het schepsel schiep God de zon, de sterren, de zee, de aarde,
de vogels, de bloemen. Nemen wij al deze liefde, verspreid over de
= Schepping, en maken we die tot die van ons om ze onze Schepper
aan te bieden als vele akten van hulde, liefde, zegen en lofprijzing.
En gaan we nu nog hoger, tot in het Paradijs. Gaan wij rond bij alle
engelen en alle heiligen, verenigen wij ons met het hele hemelse
hof en geven we Jezus voor allen en elkeen een akt van liefde.
Laten we nu dichter bij de Maagd komen, onze lieve Mama.

| Zij is bereid ons al haar verdiensten als gave te geven. Laten wij,

i met het vertrouwen van kinderen, al wat Zij heeft gedaan vanaf het
prille begin van haar ontvangenis tot aan haar laatste ademhaling,
aannemen en onze God aanbieden, alsof het al van ons was.

Vervolgens gaan we naar het Woord en vragen wij Hem ons te
laten deelnemen aan al Zijn aken: de Menswording, de geboorte,
“ de vlucht naar Egypte, de dertig jaar van verborgen leven, de drie
| jaar openbaar leven, Zijn Lijden, Zijn Dood en Hemelvaart. Dit alles
heeft Hij voor ons gedaan. Laten we het tot het onze maken en het
| de Allerheiligste Drie-eenheid aanbieden.
% | Alleen op die manier kunnen wij, arme schepselen als we zijn, de

" " | volledigste en heiligste akt aanbieden, omdat op die manier het
schepsel niets van zichzelf geeft, maar God alle glorie teruggeeft
die voortkomt uit wat Hij zelf heeft gedaan.




