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DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE        
VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

"Het doel van deze Uren van de Passie is niet zozeer het verhaal van de Passie vertellen, 
omdat vele boeken handelen over dit onderwerp en het niet nodig is er een ander over te 

maken. Het doel is samen met Jezus te herstellen wat de schepselen Hem zijn 
verschuldigd. Dit gebeurt op verschillende manieren. In sommige Uren, zegent men, in 
andere lijdt men mee, in weer andere looft men, in andere troost men wie lijdt, in nog 

andere vergoedt men iets en smeekt, verzoekt en vraagt men. Maak dit doel toch bekend."   
(Luisa Piccarreta) 

UITNODIGING 
Onze jaarlijkse vasten - onze veertigdagentijd - ging weer van start. Ook in 2014 
willen wij het verlangen en de uitnodiging van Jezus beantwoorden.  

We komen samen zaterdag 5 april OF woensdag 9 april OF donderdag 10 april,    
in het 'Huis van de Goddelijke Wil' te Drongen, telkens van 14 u tot 17.30 u.             

Na een inleidende conferentie bidden we met de woorden van Jezus zelf.              
Er is ook een namiddag voorzien in de Goede Week op dinsdag 15 april.             
Wie graag een tweede keer komt is dan ook weer welkom van 14 u tot 17.30 u. 
We bidden dan ook de Kruisweg. (Breng je 'Uren van de Passie' mee en je 
gebedenboekje a.u.b. - tijdens de Goede Week ook je Kruiswegboekje.)                 

Wil je aanmelden a.u.b. Dit kan met een mailtje of telefonisch: 09/227 97 59. 



 
 

 

 

 

 

 

In november 2013 verscheen een eerste Apostolische Exhortatie 
(brief van de paus aan de Kerk) van Paus Franciscus: 

DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE 

Net nu hij één jaar paus is kunnen wij die exhortatie ook in het 
Nederlands lezen. Op 11 maart werd deze uitgave voorgesteld 
door Mgr. Luc Van Looy: 

"Het Jaar van het Geloof is met deze Exhortatie afgesloten. De studies van Paus 
Benedictus vinden hier een weerslag. In nummer 3 lees ik: “Ik nodig elke christen 
uit, waar en in welke situatie hij zich ook bevindt, om vandaag nog zijn 
persoonlijke ontmoeting met Christus te hernieuwen of tenminste de beslissing te 
nemen zich door Hem te laten ontmoeten.” (3) 
 
De eigenlijke aanleiding van dit schrijven is de Synode van de bisschoppen die in 
2011 over Evangelisatie handelde. Er wordt vaak naar verwezen in de tekst, naar 
de voorstellen die de bisschoppen gedaan hebben, maar nog het meest lezen wij 
in deze tekst hoe Franciscus dit alles persoonlijk heeft verwerkt en geïntegreerd 
en zich helemaal eigen heeft gemaakt. 
 
Het is het concilie dat spreekt, het is de synode, het is Paus Benedictus, maar het 
kloppend hart is Franciscus, die priester-bisschop die “verliefd is op de Heer en zo 
de Kerk wil vernieuwen”. (Aperecida nr 201) 
In de apostolische exhortatie “De vreugde van het evangelie” wordt duidelijk waar 
hij de klemtoon wil leggen. “Iedereen heeft het recht het evangelie te kennen, en 
de christenen hebben de plicht om het te verkondigen.” (14) 
 
En verder: 
-  “We mogen niet toelaten dat de vreugde van de evangelisatie ons afgenomen 
     wordt.” (83) 
- “We mogen niet toelaten dat de hoop ons afgenomen wordt.” (86) 
- “We mogen niet toelaten dat de gemeenschap ons afgenomen wordt.” (92) 
- “We mogen niet toelaten dat de missionaire kracht ons ontnomen wordt.” (109) 
 
Maar: 
verkondigen – evangeliseren – kan maar als gevolg van intens gebed en van een 
missionaire geest. “Zonder verlengde momenten van aanbidding, van een 
biddende ontmoeting met het Woord, van eerlijke dialoog met de Heer, zullen de 
opdrachten vlug hun zin verliezen, zullen ze verzwakken door vermoeidheid en 
omwille van de moeilijkheden, en de ijver sterft dan uit. De Kerk kan niet zonder de 
longen van het gebed.” (262) 
Dit brengt ons dicht bij de mensen zoals Jezus tussen ons aanwezig is. (268) 
 
De tedere aanwezigheid van Maria noemt de paus een revolutionaire kracht.   
“Het is de dynamiek van rechtvaardigheid en tederheid samen, van contemplatie 
en van de weg naar de anderen, die van haar een kerkelijk model maakt voor de 
evangelisatie.” (288)" 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE HEMEL 

“Het wonder dat Ik van jou verlang is                                                                            
dat jij Mijn Wil brengt te midden van de schepselen                                                     

en Hem aan allen bekend maakt.” 

Jezus tot Luisa Piccarreta 

UITNODIGING 

Goddelijke Wil - RETRAITE 

16 tot 18 augustus 2014 

 

Dit jaar komt Fr. Robert Young uit de U.S. ons terug een 
retraite geven. We gaan dit keer dus niet naar Corato maar wel 
naar de Oude Abdij te Drongen. 

Op zaterdag 16 augustus te 15 u worden we in de Abdij 
verwacht en kunnen de kamers (allemaal eenpersoonskamers 
met douche en toilet) worden verdeeld. 

Start te 16 u met een Mis - Monseigneur Luc Van Looy, 
bisschop van Gent, zal deze Eucharistieviering voorgaan. 

Na het middagmaal op maandag 18 augustus verlaten we dan 
weer de Abdij. 

 

Deelnameprijs € 125 (lakens + € 7)                                      
inschrijven ten laatste einde mei. 

Verdere informatie (over retraite en over bezoek Fr. Young)   
volgt later nog.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

Dit bericht bereikte ons vanuit Corato: 

 

Het verdere verloop van de zalig- en heiligverklaring van Luisa 
Piccarreta kost veel geld. De uiteindelijke uitgave van al haar 
geschriften vraagt heel wat financiële inspanningen. Dit alles kan 
de Associatie Luisa Piccarreta te Corato niet alleen dragen. 
Vandaar een oproep aan allen die Luisa leerden kennen om dit 
alles te helpen bekostigen. 

 

Proberen we, als een akt in de Goddelijke Wil, samen een mooie 
som bijeen te krijgen. Storten kan  -  elk bedrag is meer dan 
welkom  -  op rekening 

 

GESCHRIFTEN L.P. 

Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

BE97 9799 8223 6149 

ARSPBE22 

mededeling: gift Corato 

 

Met heel veel dank in Gods verheven Willen! 

 

 


